Vrouwen
Vrouwen weten vaak moeiteloos van klein futiliteiten een halszaak te maken, daartegenover staat dat ze imponerende gebeurtenissen op mondiaal niveau weten te bagatelliseren zodat het verworven is tot een amper bespreekbaar onderwerp.
Waarom kunnen vrouwen vaak niet meer dan 1 ding tegelijk?

Als een vrouw ergens mee bezig is en je vraagt haar iets dan stoppen de handelingen meteen, ze kijkt je aan, denkt een poosje na en antwoord. Op zich is dat erg netjes en beleefd maar lastig als ze achter het stuur zit of met een proces bezig is wat continuïteit vereist.
Verbazingwekkend en verwonderlijk vind ik de vrouw die bezig is haar boodschappen karretje uit te laden en de waren op de lopende band zet. Waarom gebeurd dat eigenlijk altijd met één hand? Ze heeft bij de evolutie toch twee handen gekregen en haar hersenen kunnen toch beide handen aansturen. Nee, meestal zit in één hand de portemonnee geklemd en de andere hand haalt, tergend traag één voor één de boodschappen uit het karretje. Het is nu te bidden dat er niks gevraagd wordt door de caissière of dat omstanders een opmerking maakt want acuut stoppen dan de handelingen waarmee ze bezig is. Vaak bergt ze op diezelfde wijze ook haar boodschappen op. Als dat helemaal is afgerond gaat ze pas tot betalen over. Meestal creëert dit het fileleed waar iedereen zich zo aan loopt te irriteren bij de kassa. 
Vrouwen met kleine kinderen.

Dit is een verhaal apart. 

Het begint eigenlijk al net na de geboorte van de dreumes. Een uurtje wandelen vereist al een  twee uur durende planning. Het grut wordt eerst verschoont (gelukkig wel, meestal loop je tegenwind en niemand is gek op de geur van een volle luier behalve de moeder). Daarna wordt het kind ingepakt als een eskimo die een temperatuur van min 20 moet trotseren. De knul wordt dan in een wandelwagen vastgesnoerd alsof het met mach tien door het winkelcentrum gaat scheuren. De wandelwagen is meestal aan de voorkant voorzien van scherpe delen of bramen zodat ze daarmee achteloze wandelaars op de achilleshiel kunnen rijden. Mochten ze bekenden tegenkomen dan wordt het liefst een uitgebreide conversatie gehouden (over het kind), bij voorkeur voor in en uitgangen of in de doorloop van paden. De conversatie gebeurd meestal met een bovenmatig volume alsof omstanders ook op de hoogte gehouden moeten worden van hun o zo interessante kind. 
Als het grut in de kruip/wandel fase belandt wil hij overal met zijn handen aanzitten. De vrouw/moeder vindt dat prima, zeker als dat bij andere thuis is. Onder het mom “kijk eens wat een ondernemend baasje het is” mag hij aan cd laadjes gaan hangen, de tafel met etens- en drinkenswaren leeg zwiepen en de huisdieren treiteren.  Mocht de spruit gaan jengelen en janken dan worden ze Oost-Indisch doof en doen alsof dat voor hun maar achtergrond geluid is. Het klinkt voor de vrouw hetzelfde als een kabbelend beekje of tjirpende krekels. Helaas denken de omstanders daar heel anders over.
Wonderlijk is ook dat als je een conversatie met ze tracht op te starten, b.v. over het AIDS problematiek in derde wereld landen of de dood van een illustere rock zanger op het podium tijdens een concert, ze via een U bocht constructie, binnen 2 zinnen het gesprek weer naar het kind weten te herleiden. Dit op zich is al een kunststukje van de bovenste plank maar wel ongelofelijk ‘narrow minded’.
Vrouwen en uiterlijk 
Vrouwen willen er graag goed uit zien en doen daar ook moeite voor. Menig uurtje besteden ze achter de make-up spiegel en ze staan navenant veel uren te paraderen voor de spiegel om uiteindelijk een keuze voor de te dragen kleding te kunnen maken. Uiteindelijk komen ze tot de conclusie dat, ondanks dat ze kasten vol kleding hebben, ze helemaal niks hebben om aan te trekken. Als ze uiteindelijk een ensemble hebben samengesteld blijkt dat tussen de 40 paar schoenen die ze hebben staan er geen een tussen zit die bij de selectie past.
Er moet dus gewinkeld worden en wij moeten mee want ‘dat is gezellig’. Voor wie vraag ik mij dat af. De ene zaak na de andere wordt aangedaan. Wat aanvankelijk begon als een zoektocht naar bijpassende schoenen is uitgelopen tot een bezoek aan de lokale middenstand die alles verkoopt behalve schoenen. Natuurlijk, uiteindelijk belandt je wel bij de schoenenboer die helaas het gezochte model niet heeft maar wel een ander leuk modelletje zodat die maar wordt aangeschaft. Helaas, de eerder gemaakte keuze van kleding past weer niet bij de gekochte schoenen zodat het opnieuw samenstellen van kleding opnieuw gaat beginnen.
En dan belandt je op de voor de man cruciale gedeelte, “de keuring’. Geloof me, als man kan je NOOIT! het goede antwoord geven. De vraag die ze stelt is onschuldig maar het antwoord deugt niet. Op de vraag ‘staat dit’ of ‘kan dit’ is geen goed antwoord te formuleren. Als je antwoord ‘dit staat je goed’ is de reactie vaak  ‘Ik probeer eerst nog even wat anders’. De vraag ‘maakt dit me dik’ is de gevaarlijkste van allemaal, het antwoord is dodelijk en goed voor ruzie. Ben je eerlijk en zeg je ‘ja’ dan is leiden in last. Zeg je daarentegen ‘nee’ dan hoort ze ‘ja’ en heb je ook de poppen aan het dansen. Verstandig is dan om haar aandacht af te leiden en te beginnen over haar schoenen 
Als ze eenmaal mooi zijn opgedoft en door de stad lopen te paraderen worden alle mannen aangeduid als viezeriken. Iedereen staart volgens haar naar haar tieten ( de decolotee die tot haar navel loopt is tenslotte mode en niet om andere naar te laten kijken) dat zelfde geldt voor haar naveltruitje met bijpassende piercing en de als een tweede huid zittende spijkerbroek waar haar string bovenuit steekt. 
De dames hebben wel meer karakter dan mannen. Of het nu plus 20 is of min 18 graden Celsius, ze lopen gewoon in hetzelfde naveltruitje of korte rok. Mij hoor je daarover niet klagen omdat ik dat wel prettige beeldvulling vind. 

Er zijn natuurlijk uitzonderingen. LET OP DAMES!, je lichaam moet er wel geschikt voor zijn. Te vaak zie je navel truitje waarbij de navel verstopt is in minimaal 3 huidplooien die als een drilpudding over de broek bungelt. Ook worden er te dikke dijen in te kleine broeken gepropt zodat je van buiten de striae strepen kan zien lopen en de putjes in haar billen kan tellen die net zo groot en zo diep zijn dat je er een kruising van dam en sjoel stenen in kwijt kan. 
Wonderlijk genoeg zie je dat soort mensen vaak een legging met fluoriderende kleuren aantrekken waarbij de voeten geschoven worden in een paar Jezus sandalen zodat je een studie kan maken van hun kalknagels, eksterogen en eeltgroei. Zelfs een gemiddelde pedicuren heeft dan behoefte aan een teiltje om zijn middaglunch in te deponeren.
Mochten de dames besluiten een korte rok aan te trekken, houdt er dan wel rekening mee dat niets zo afstotelijk is als room blanke benen met een sculptuur van blauwe (spat)aderen.

Hiervoor hebben ze gekleurde panty’s uitgevonden. 

Aangezien hun uiterlijk kunstmatig in stand wordt gehouden hebben vrouwen een bloedhekel aan regen. Hun haar gaat hangen en hun make-up loopt door. Omdat te ontlopen gebruiken de dames een paraplu. Niets ontziend lopen ze door de stad daarmee argeloze voorbijgangers te dwingen om al limbo dansend onder de baleinen door te lopen. Menigeen is door zo’n plu geraakt in oog of nek waarbij een giechelende ‘sorry’ een pleister op de wonde moet zijn.

Een andere manier om het water te ontduiken is hollen. Vrouwen, neem maar van mij aan, het is géén gezicht. Weinig dames kunnen zich gracieus met snelheid verplaatsen. Florence Griffith-Jones (Flo-Jo) was hierop een uitzondering.  
De slimme vrouw

Ik ben van mening dat alle vrouwen slimmer zijn dan mannen. Sommige hebben een bovengemiddeld IQ en weten dat zakelijk en privé prima te gebruiken. Anderen zijn behept met een goddelijk lichaam met bijpassend gezicht, deze groep weet dat tot in de finesse uit te melken. De derde groep gaat prat op onschuldige hulpenloosheid. Voor elk klote klusje kijken ze met grote ogen naar een mans persoon, en dit persoon trapt daar meestal ook nog in.
In de eerste groep vallen sterke vrouwen die slim en meedogenloos kunnen zijn zoals Margret Thatcher en Nina Brinks. De tweede groep wordt vertegenwoordigd door o.a. Tatjana Simic  en Jenifer Lopez. Dat zijn vrouwen die slim genoeg zijn om hun lichaam te gebruiken als marketing product. De derde groep zijn de vrouwen uit je omgeving, ga maar na wanneer jij de lul bent geweest die weer zo’n dom klusje voor zo’n vrouw heeft opgeknapt. 
Waarom zijn vrouwen slimmer? Omdat ze mannen het idee geven dat er bij hun sex te halen valt, kirrend doen ze het voorkomen dat ze een natte slip krijgen als je bekwaam een lamp hebt opgehangen. Het gevaarlijkste en tevens het aantrekkelijkste is een combinatie van al die groepen. Dit zijn de ras echte ‘Feme Fatale’s’. Een voorbeeld is actrice ‘Sharon Stone’ met een IQ van 156 en een uitstraling zoals ze heeft in de film ‘The quick and the Dead’ (lang haar) en ‘Basic Instinct’ (korter haar, geen slip) kan ze genoeg hulpeloosheid etaleren om werkelijk elke man aan het rennen te krijgen. Een oud Hollands spreekwoord luid dan ook “een kut is sterker dan tien paarden” (excuses voor het taalgebruik maar zo luid het spreekwoord nu eenmaal).
Begrijp me niet verkeerd, ik hou van deze prachtige schepselen van de natuur. Ze hebben zelfs een nut in onze gemeenschap. Maar het blijven wonderlijke zoogdieren waar ik absoluut helemaal niets van begrijp. 

Hoe zit het dan met mij zult u zich afvragen. Ik woon al 14 jaar samen met een ‘Feme Fatale’ ze gebruikt haar intelligentie en misbruikt haar uiterlijk om werkelijk alles van mij gedaan te krijgen. En ik….de lul, trap overal met een glimlach in.
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